
OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA  
DE RONDE VENEN 

 
 

Nieuwsbrief september en oktober 2021 
 
Met vallen en opstaan, zoals onlangs weer bleek, gaat de Nederlandse samenleving weer meer en 
meer open. Gelukkig kunnen we weer kerk zijn door samen te komen, zij het nog in aangepaste 
vorm.  
 
          Jos Zeelen 

 
Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten  

4 september   19.00 uur 

18 september   19.30 uur 

2 oktober   19.00 uur 

16 oktober    19.00 uur 

          30 oktober   19.00 uur 

 
ONLINE DIENSTEN VANUIT DE OUD-KATHOLIEKE KERK 
 

Tijdens de periode van de lockdown hebben er in onze kerkgebouwen geen vieringen 

plaatsgevonden. Inmiddels zijn er gelukkig weer vieringen, maar deze zijn ook nog steeds via 

livestream vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube te volgen. 

 

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden 

uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem: 

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw  

 

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op 

het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht: 

https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ  

 

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het 

kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op 

uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie. 

 

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in.  

U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt 

uitgezonden. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxrF4KsGEkRw
https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ


Overwegingen bij de diensten 
 

4 september   15e zondag na Pinksteren (18) Zondag van Effata 

     Jesaja 35:4-7a, Jakobus 1:17-27, Marcus 7:31-37 

Moge jij open gaan 

Effata! Soms klinkt er in de evangeliën een woord dat de klank heeft van een toverspreuk, omdat 

het niet wordt vertaald. Dat ene woord staat er dan in het Aramees, de taal die Jezus sprak. Het 

moet wel zo zijn dat hij het gezegd heeft, zo’n woord dat je daarna ook niet meer vertalen kunt, 

omdat het zo’n geheel eigen lading heeft gekregen. Effata betekent: ga open. 

Jezus zegt het als hij een dove man geneest. Het opengaan is in twee richtingen. Niet alleen kan 

de man vanaf dat moment horen, maar nu hij gehoord heeft kan hij de taal van de mensen leren 

en kan hij gaan spreken. Het is gewoon niet voor te stellen hoe het leven is als je dat niet kunt. 

Toen Jezus hem genas ging er een wereld voor hem open. Dit moet een onvoorstelbaar 

ingrijpende ervaring zijn geweest, en toch is dat niet enkel voorbehouden aan doven of blinden. 

Elk mens kan het meemaken dat er een wereld voor hem of haar open gaat. Door wat je mag 

leren in je leven, over van alles maar niet in het minst ook over jezelf. Want jij zelf bent het die 

open gaat, jij bent het die kan opbloeien. Als er iets is dat van Godswege over jou wordt gehoopt, 

dan is het dat wel. Want Hij die jou geschapen heeft weet wie jij kunt zijn. Moge je open gaan!  

 

18 september  17e zondag na Pinksteren (20) Zondag van de grootste en de kleinste 

Wijsheid 1:1-7, Jakobus 3:16-4:6,  Marcus 9: 30-37 

De roeping om om te gaan met onzekerheid 

In de lezingen van vandaag gaat het over jaloezie. Ik ken niet veel mensen die daar geen last 

van hebben, en voor mezelf is het ook wel eens een uitdaging, dat gevoel. Zeventig oudsten zijn 

door Mozes aangesteld om te profeteren, maar twee buiten deze groep profeteren ook, en dat 

leidt tot verzet bij de anderen. In het evangelie wordt Jezus aangesproken door een van zijn 

volgelingen: Meester, iemand die ons niet volgt drijft in uw Naam boze geesten uit! Jezus geeft 

hem als antwoord: ‘Wie niet tegen ons is is voor ons!’ Wat is het probleem? Ik denk dat ik het wel 

weet… We zijn snel gehecht aan een positie, als die ons eenmaal is toegekend. Maar als het 

‘systeem’ niet waterdicht blijkt te zijn, en anderen kunnen ook zomaar doen wat ik doe, waar blijf 

ik dan? Ben ik dan nog wel nodig? De onzekerheid kan zomaar toeslaan en het heeft geen zin 

haar weg te wuiven. Ze is er nou eenmaal. Een deel van onze roeping is ook haar onder ogen te 

zien en niet toe te staan dat we zonder goede reden te veel gaan twijfelen aan onszelf. 

 

2 oktober   19e zondag na Pinksteren (22) Zondag van het huwelijk 

     Genesis 2:18-24, Hebreeën 3:1-6, Marcus 10: 2-18 

Over de mens die niet alleen kan zijn 

‘Het is niet goed dat een mens alleen blijft. Ik zal iemand maken die hem een tegenover is’. Deze 

woorden uit het boek Genesis zijn wezenlijk voor een mens. Zonder andere mensen om ons 

heen blijft er niets van ons over. Dan is er niemand die onze naam roept, niemand die ons vormt, 

niemand die ons nodig heeft en waardoor we kunnen worden wie we zijn. Dat we relaties kunnen 

aangaan met andere mensen is een van de mooiste dingen van het leven. Zo leren we van 

elkaar, sluiten we vriendschappen, kunnen we samen dingen bereiken en kunnen we het grote 

geschenk van de liefde beleven. 

Maar zo mooi en onmisbaar als menselijke relaties ook kunnen zijn: het neemt niet weg dat er 

ook veel in fout kan gaan. Mensen kunnen elkaar teleurstellen, in de steek laten en nog erger: ze 

kunnen elkaar misbruiken en veel pijn doen. Het gaat in deze zondag niet alleen maar over het 

huwelijk maar over alle menselijke relaties. God heeft ons zo geschapen dat we niet kunnen 

leven zonder medemensen. Hij gaf ons het geschenk van liefde en vriendschap, maar weet dat 



daarin ook dingen mis kunnen gaan. En hoeveel pijn dat een mens kan doen. Hij heeft ons 

geschapen. Hij weet hoe we zijn. Ook dan wil Hij er voor ons zijn. Juist dan. 

 

16 oktober   21e zondag na Pinksteren (24) Zondag van de zonen van Zebedeus 

     Jesaja 29:18-24, Hebreeën 4:12-16, Marcus 10:35-45 

Een vader had twee zonen . . . 

Deze zondag draagt de naam van een mens over wie we bijna niets weten: Zebedeus. Zijn naam 

betekent: geschenk van de Heer. Hij is visser en komt in de evangeliën ter sprake op het moment 

dat zijn beide zonen Jakobus en Johannes door Jezus worden geroepen. Meteen laten zij hun 

netten uit hun handen vallen en ze laten hun vader achter, en volgen Jezus. ‘Een vader had twee 

zonen’ – als we dat horen denken we al snel aan het verhaal van de verloren zoon. Dit lijkt meer 

op het verhaal van de verloren vader. Zebedeus bleef verloren en verlaten achter. 

Zijn zonen worden, te midden van de vele mensen die Jezus volgden en ook te midden van de 

twaalf, samen met Petrus tot de enkele meest dichtbije vertrouwelingen van Jezus. Zij zijn met 

hem op de berg  waar Jezus van gedaante veranderde. Zij vragen vandaag in de lezing aan 

Jezus of zij, in de heerlijkheid gekomen, aan zijn linker-  en rechterzijde mogen zitten. Of hun 

vader hen ooit nog heeft teruggezien? Er wordt in de bijbel met geen woord over gerept. Zijn 

naam blijft echter steeds genoemd worden als het over hen gaat. Een vader die zijn zonen moest 

laten gaan . . . 

 

30 oktober  Allerheiligen en Allerzielen 

    Wijsheid 3:1-9, Openbaring 7:2-4, 9-17, Matteüs 5:1-12 

Titel 

Allerzielen is de dag bij uitstek in de kerk waarop we de mensen gedenken die ons zijn 

ontvallen. Het is belangrijk om hier ruimte en gelegenheid voor te maken en dat kan 

natuurlijk het hele jaar, maar zeker ook met Allerheiligen. Zoals alles in ons leven werd ook 

afscheid nemen anders in de afgelopen tijd. Naar een uitvaart gaan was ineens niet meer 

iets dat je zomaar kon doen als je hart je dat ingaf, en zelfs niet as je het heel graag had 

gewild. In plaats daarvan kwam de mogelijkheid om er online bij te zijn. . . Het heeft wat 

gedaan met velen van ons. 

Daarom kan het extra belangrijk zijn, zo’n dag als Allerzielen, waarop we samen gedenken. 

Een kaarsje aansteken. Een naam laten klinken. Ruimte maken om te beleven wat het gemis 

met je doet. 

En dat kan van alles zijn. Verdriet, uiteraard. Maar ook dankbaarheid. Het opnieuw bewust 

worden wat iemand je heeft meegegeven en dat je dat verder met je mee kunt dragen. In het 

samen gedenken, in het huis van God, kan een troostende kracht schuilgaan. Leven is 

afscheid nemen, en ik geloof niet dat het ooit went. Het maakt de tijd die we hebben 

kostbaar.   

 

 

Carpe Diem 
 

Onzeker leven 

Het leven is onzekerder geworden. Zo voelt het, nu ik dit eind juli schrijf. Ik probeer vooruit te 

kijken naar ‘het seizoen’ zoals dat in september weer beginnen zal. Kunnen we weer kunnen 

samenkomen voor gespreksavonden? Kunnen we blijven vieren en zingen? Zou de kerk weer 

eens kunnen worden teruggebouwd naar de situatie van vóór de corona-crisis? Het betekent 

allemaal nogal wat voor ons kerk-zijn. 

 



(Weer) naar de kerk gaan? 

Nu we sinds mei weer diensten hebben en zeker sinds we weer mogen zingen komt in elk geval 

toch de eredienst, het hart van ons gemeente-zijn, weer op gang. De vraag waar elke parochie  

statie - en dus ook de onze - mee leeft is: komen de kerkgangers die er anderhalf jaar geleden 

waren weer terug? Na zo’n lange periode van kerksluiting en kerken met veel beperkingen mag 

je toch in elk geval zeggen dat de loop er een beetje uit is. In het begin is dat nog vreemd 

misschien om niet naar de kerk te gaan maar op een bepaald moment kan het toch gaan 

wennen. Het naar de kerk gaan is op dit moment voor niemand meer iets dat je ‘gewoon’ doet. 

Iedereen moet als het ware opnieuw besluiten om weer naar de kerk te gaan. Wie gaan dat 

doen? 

 

Koffie buiten en weer mogen zingen! 

Het antwoord is dat de meeste mensen gelukkig echt wel weer naar de kerk komen. Gelukkig! Op 

17 juni, de eerste dag dat we ook weer voorzichtig mochten zingen, was er plotseling zelfs een 

dienst waarin iedereen die er bij wilde zijn er maar met enige moeite in kon. Voor het eerst liepen 

we aan tegen het gegeven dat de Veenhartkerk in het meest gunstige geval maar 27 mensen 

kan herbergen rekening houdend met de anderhalve meter maatregelen. Het was een bijzondere 

dient waarin we zowel Corrie van Dijk-Bakker als Willem Vos, de vader van Edwin, gedachten. 

Na afloop was het heerlijk om met elkaar op een mooie zomeravond koffie te drinken en bij te 

praten. Het is ook fijn dat de verplichting om steeds mondkapjes te dragen in de kerk kon worden 

losgelaten. 

 

Drempelvrees 

Heel voorzichtig maken we een nieuwe start. Het vergt wat moed – merk ik – om weer wat te 

gaan plannen en voorbereiden. Want zal wat we dan gepland hebben wel door kunnen gaan? Ik 

moet een drempel over merk ik. De situatie van vorig seizoen, toen er meer moest worden 

afgelast dan er doorging is niet iets waar ik graag terug in beland. 

 

De enige zekerheid is dat alles onzeker is 

Van de andere kant: Onzekerheid moet toch ook weer niet de reden zijn 

om te blijven stilzitten. Meer denk ik dat we ermee moeten zien te leven. 

Misschien zijn we te lang verwend geweest met het idee dat alles wat we 

planden gemiddeld genomen altijd wel doorging. Als dat eens niet zo was, 

was het wel een grote uitzondering. Het omgaan met meer onzekerheid lijkt 

onze nieuwe uitdaging. Geen vreemde uitdaging als je de 

wereldgeschiedenis en de situatie op onze planeet bekijkt. Waar ter wereld 

en wanneer in de geschiedenis leefde men ooit in zo’n veilige en stabiele 

tijd als in het grootste deel van West-Europa van de laatste 70 jaar? Het 

maakte veel mogelijk, maar bevorderde ook het niet zo gezonde idee dat 

de bomen altijd wel tot in de hemel konden groeien. 

 

Leven vanuit hoop 

We zijn er nog steeds niet zo aan gewend, maar er is niet veel zeker. Dat hoeft ons niet te 

beletten om te dromen en om plannen te maken. Wie weet komen ze wel uit als het ons gegeven 

is. In deze Binding staan weer een paar van die plannen. Vieringen in de kerk, gespreksgroepen, 

Open Monumentendag… Het leven is geen zekerheid, wel een geschenk.  We mogen leven 

vanuit hoop. Dus Carpe diem - pluk de dag. 

 

Pastoor Erna Peijnenburg 

 



Wijding Aartsbisschop van Utrecht 
 

Twee keer werd het uitgesteld en zijn verkiezing tot aartsbisschop van 

het bisdom Utrecht is al anderhalf jaar geleden, maar er is opnieuw 

een datum geprikt om naar uit te kijken: de bisschopswijding van Bernd 

Wallet is gepland op zaterdag 18 september aanstaande in de St. 

Lebuïnuskerk te Deventer, aanvang 13.30 uur. Graag had onze kerk er 

een groot feest van gemaakt met een heerlijk volle kerk. Maar 

waarschijnlijker is dat de wijding in relatief kleine kring zal plaatsvinden. 

Gelukkig kan ieder die het wil toch getuige zijn van deze bijzondere 

gebeurtenis via de livestream die van de dienst zal worden 

uitgezonden. En dit geldt ook voor het moment van de installatie van 

de nieuwe aartsbisschop in de kathedraal van Ste. Gertudis in Utrecht, 

op zondag 19 september om 15.00 uur. De linken naar deze 

uitzendingen zijn tegen die tijd te vinden via het You Tube kanaal van Oud Katholiek Utrecht.  

 

Deventer? 

De bisschopswijding vindt dus plaats in Deventer. Waarom, zult u zich misschien afvragen. Wel, 

de St. Lebuínuskerk is groot en ruim en dat is tegenwoordig een belangrijk pré.  

Bovendien is Deventer een bisschopsstad: in 1599, 

toen Nederland (in toen wat andere vorm, eigenlijk 

meer: noord-Nederland) een zelfstandige 

kerkprovincie werd, werd in Utrecht de zetel van de 

aartsbisschop gevestigd en werden er nog vijf  

andere bisdommen opgericht, namelijk die van 

Haarlem, Leeuwarden, Groningen, Middelburg en 

Deventer. Het bisdom van Deventer heeft tot 1982 

een eigen bisschop gekend. Het was bisschop 

Antonius Jan Glazemaker, die  bisschop van 

Deventer was vanaf 1979 maar in 1982 werd 

gekozen tot aartsbisschop van Utrecht.  

 

 

Inmiddels was in de kerk de overtuiging gegroeid dat de zetel van Deventer voortaan eigenlijk 

niet meer bezet hoefde te worden – net als inmiddels het geval was met de zetels van 

Middelburg, Groningen en Leeuwarden. Er woonden in die streken gewoon te weinig oud-

katholieken om nog een eigen bisschop te rechtvaardigen, wat overigens niet betekent dat deze 

bisdommen werden opgeheven. Ze bestaan nog steeds, sede vacante – dat betekent zonder dat 

er iemand bisschop is – en worden bestuurd vanuit Utrecht. Dit alles geldt natuurlijk niet voor het 

bisdom Haarlem, dat wél een eigen bisschop heeft – en om een veel voorkomend misverstand te 

bestrijden: anders dan de term wellicht doet vermoeden is een aartsbisschop niet ‘hoger’ dan een 

andere bisschop, en zeker niet zijn baas. Bisschoppen zijn gelijk in rang en kunnen niets bepalen 

in elkaars bisdom. Bij een aartsbisschop hoort wel de rol van voorzitter in een vergadering van 

bisschoppen.  

 

De wijding van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht zal dus plaatsvinden op historische grond. 

De bisschopsstaf van Deventer, die tegenwoordig in het Catharijneconvent wordt bewaard, zal bij 

deze wijding worden gebruikt. 



Bisschoppelijk wapen 

Het is gebruikelijk dat een bisschop een wapen en een 

wapenspreuk heeft. Aartsbisschop Bernd heeft gekozen voor: 

‘In Christo Gaudium’.  

 

Hij zegt er zelf over: 

 “In alles wat we meemaken zou ik het verlangen willen 

aanwakkeren naar de vreugde die we in Christus hebben. Het 

is de vreugde van Pasen die ons draagt, waardoor we het 

kunnen volhouden ook in een tijd van crisis. Dat vertrouwen zit 

voor mij trouwens ook in de Zeeuwse wapenspreuk: Luctor et 

emergo, ik worstel en kom boven. In mijn wapen zie je de drie 

provincies waar ik gewoond heb: Zeeland, Utrecht en Yorkshire. De leeuw die op het Zeeuwse 

wapen oprijst uit de golven is vanwege mijn eerste voornaam vervangen door een beer. Er zit 

trouwens geen spiegelei op hem getapet, zoals een van onze kinderen dacht, maar hij draagt op 

de schouder een Yorkshire Rose met groene kelkblaadjes”. 

 

Voorganger bij de wijding is onze bisschop 

Vanuit het bisdom Haarlem wordt natuurlijk erg meegeleefd met deze grote gebeurtenis in onze 

kerk. Voorganger in de wijdingsdienst is de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon. Volgens het 

concilie van Nicea uit het jaar 325 moeten twee bisschoppen hem assisteren, en dat worden 

waarschijnlijk een Engelse (Anglicaanse) en een Duitse bisschop. Tijdens de plechtigheid krijgt 

de nieuwe aartsbisschop een staf, mijter, borstkruis en ring overhandigd. Die ring is gemaakt 

door zijn vrouw Elly. Bernd en Elly hebben samen vier kinderen. Moge onze gebeden uitgaan 

naar de nieuwe aartsbisschop van Utrecht en zijn gezin, en onze hele kerk! Dat wij ons maar 

vaak met hem mogen verheugen in Christus. 

 

Thuis meevieren 

Mocht u berichten over de bisschopswijding willen (terug)lezen dan kunt u terecht op de pagina 

www.oudkatholiek.nl/bisschopswijding. U vindt hier ook de links naar de livestream van de 

bisschopwijding op 18 september om 13.30 uur en de intronisatie in Utrecht op 19 september om 

15.00 uur.  

 

 

Activiteiten 
 

Gemeentevergadering, 16 oktober 2021  

Op zaterdag 16 oktober zal er na afloop van de viering in 

de kerk een gemeentevergadering plaatsvinden. Deze 

gemeentevergadering maakt deel uit van het werkbezoek 

dat onze bisschop, onze bisschop Dirk Jan Schoon, op 

deze dag aan onze statie zal brengen. 

Een werkbezoek van de bisschop vindt in elke parochie 

of statie ongeveer eens in de drie of vier jaar plaats. De 

bisschop komt dan om met het bestuur, de pastoor en 

alle (gast)leden te spreken over hoe het in de statie gaat 

en wat de gedachten zijn richting de toekomst. Wat gaat 

er goed, waar zijn we blij mee, wat baart ons mogelijk zorgen, waar willen we in de komende 

jaren mee bezig zijn? Het komt allemaal aan de orde.  

http://www.oudkatholiek.nl/bisschopswijding


Het werkbezoek begint in de namiddag van 16 oktober met een gesprek tussen bisschop en 

bestuur. Na een eenvoudige maaltijd kan de hele gemeente gaan meedoen. We beginnen dan 

met een eucharistieviering waarin de bisschop samen met rector Erna zal voorgaan. Na de 

viering zal de gemeentevergadering met de bisschop plaatsvinden. Alles vindt plaats in de 

Veenhartkerk. We hopen dat velen hierbij aanwezig zullen zijn!  

 

Is vervoer een probleem voor u, het is tenslotte eerder donker in oktober,  

meldt u dit dan bij Marijke en Frans Leeuwerik: 283367 of bij Aad Kruys: 282670.  

Het bestuur.  

 

Bijbelavonden 

Op woensdagavond 6 oktober en woensdagavond 8 december zijn er weer bijbelavonden 

gepland onder leiding van pastoor Erna. Het zijn avonden die open staan voor ieder die 

geïnteresseerd is, dus geef het gerust door. Op de avonden lezen en bespreken we een stuk uit 

de bijbel, en gaan aan de hand daarvan in gesprek over ons eigen geloof en leven. 

Op dit moment is nog niet te zeggen waar en hoe deze avonden zullen plaatsvinden. Via de mail 

en de website zal deze informatie te zijner tijd worden verspreid. De aanvang van de avonden is 

19.30 uur en het duurt tot ongeveer 21.00 uur. 

 

Inspirerende momenten vanuit de oecumene: INSPIMENTJES 

2020  

15/07:  Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht),  

01/08:  Oogst (Piet Ravensbergen PKN Wilnis),  

15/08:  Vriendschap. Augustinus. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer) RK kerk Mijdrecht)  

01/09:  Vrede (pastoor Erna Peijnenburg en Mariëtte Fakkeldij, OKK)  

15/09:  Herfst (ds. Piet Ravensbergen, Roeline Elzes, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)  

01/10:   Onder de pannen. (ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen, PKN Mijdrecht)  

15/10   Gods zorg voor de wereld (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)  

01/11:   Allerheiligen en Allerzielen (pastoor Erna Peijnenburg en Bea Dalebout, OKK) 1 

5/11:   Het goede leven (ds. Erick Versloot en ds.Elise Jansen (PKN Mijdrecht)  

01/12:   Weest waakzaam. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)  

15/12:   Winter (ds. Piet Ravensbergen, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)  

 

2021  

01/01:  Nieuwjaar 2021. (pastoor Erna Peijnenburg en Els van Leeuwen-van Asselen, OKK)  

15/02:   De 40-dagentijd (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)  

01/03:   De lente (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht)  

01/04:   Opstanding! Een drieluik. (pastoor Erna Peijnenburg en Anita Vos, OKK)  

01/05:   Vrijheid. (ds. Piet Ravenbergen en mw. Roeline Elzes, PKN Wilnis)  

01/06:   Vocare Deo. Door pastoor Ronald den Hartog en mw. Resi Speijer (RK kerk Mijdrecht).  

01/07:   Wat neem je mee? Door ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen (PKN Mijdrecht)  

01/08:   Leven met jezelf (pastoor Erna Peijnenburg en mw. Els van Nieuwmegen, OKK) 
 
 

  



Wij gedenken 
 

Willem Cornelis Vos 

Willem Vos wordt geboren op 19 augustus 1929 in Blaricum als 

laatste in een Rooms-Katholiek gezin met vijf kinderen. Hij groeit 

daar op, wordt timmerman en in Hilversum leert hij tijdens een 

dansavond zijn vrouw Lisa kennen. Zij trouwen en gaan in 

Hilversum inwonen bij de grootouders van Lisa. Hun eerste zoontje 

Wimmie overlijdt al met 14 maanden. Na een paar jaar kwam er 

weer een zoon, Wim, die bleek het syndroom van Down te hebben. 

Willem en Lisa maakten er het beste van en bouwden het 

gezinsleven op met hun zoon Edwin, die ongeveer vier jaar later 

geboren werd.  

 

Willem was heel sportief, tot op hoge leeftijd speelde hij wekelijks tennis.  

Willem bezat het kostbare talent voor vriendschap met velen. Contact leggen met mensen, een 

gesprek voeren en op onbekenden afstappen, hij deed het gewoon. Hij was heel zorgzaam, 

vooral voor zijn vrouw die in 2003 overleed, voor zoon Wim die in 2008 overleed, en voor Edwin 

en zijn gezin.  

 

In 2018 verhuisde hij van het huis waar hij vanaf zijn trouwen woonde naar een appartement. 

Daar heeft hij nog ruim 3 goede jaren gehad waar hij weer nieuwe vriendschappen sloot. 

Hij was altijd opgeruimd, zorgzaam, belangstellend, sociaal en enorm geduldig. 

Vanaf half april dit jaar werd zijn gezondheid steeds brozer, en op zaterdag 10 juli overleed hij op 

91-jarige leeftijd. Op donderdag 15 juli hebben we hem onder leiding van pastoor Erna 

Peijnenburg vanuit de Oud-Katholieke kerk te Hilversum in Blaricum op het kerkhof van de 

Vituskerk in het familiegraf begraven. 

 

Corrie van Dijk – Bakker 

Liefde is haar stille kracht. 

Deze zin stond boven haar rouwkaart. Haar kinderen vertelden me trots dat deze zin ooit over 

haar opgeschreven was door de schrijver Max Dendermonde. Het was eind jaren ’70 en in de 

Margriet verscheen een serie artikelen over bijzondere gezinnen. Max Dendermonde en fotograaf 

Paul Huf kwamen bij het gezin van Jan en Corrie Dijk-Bakker terecht en maakten een mooie 

reportage voor het toen heel veel gelezen blad. 

 

Met die ene zin was Corrie ten voeten uit getekend. Met hart en ziel was ze betrokken bij haar vijf 

dochters, haar zoon en haar man. Ze wist de kinderen op te voeden door hen allemaal te geven 

wat ze nodig hadden en dat was niet voor elk kind hetzelfde. In feite golden er in huize van Dijk 

best strenge regels, maar die den met veel liefde toegepast. Binnenshuis was er zeer veel 

mogelijk. Elk kind dat kwam spelen ervoer het gezinsleven daar als een warm bad. 

Het huis was, onder leiding van Corrie, gastvrij voor velen. De deur stond altijd open voor andere 

mensen en culturen, voor nichtjes en neefjes, voor kinderen uit arme Duitse gezinnen tot sporters 

uit Israël en vele andere landen. ‘Have a good trip’, zei Corrie dan, als ze weer gingen, met een 

onverbloemd Nederlands accent. 

 



Corrie was creatief, had een liefde voor stofjes en het maken van kleding. 

Een liefde die ze aan haar kinderen doorgaf. Ooit kocht ze een stofje dat 

ze zelf erg mooi vond om er een blouse van te maken. Haar kinderen 

kochten toen nog meet van die stof en zo konden ze op de uitvaart van 

hun moeder allemaal een kledingstuk dragen van het stofje dat hun 

moeder zo lief was. 

Corrie was een vrouw die zeer van het leven kon genieten. Ook na de 

dood van haar man Jan richtte ze zich weer op en maakte nieuwe 

plannen, zoals het op bezoek gaan bij haar zoon die in Barcelona woont. 

Ook in onze statie voelde ze zich heel erg thuis en als er wat gezelligs te 

doen was – zoals de adventslunch – was ze er zeker bij. Ze zat dan vaak 

heerlijk te praten met haar vriendin Corrie Blok, die begin maart vorig jaar 

overleed. 

 

In mei kreeg ze een beroerte en belandde ze na het ziekenhuis in Maria-oord te Vinkenveen. 

Daar was ze vol goede moed om te herstellen en ze zou alle oefeningen doen die daarvoor nodig 

waren. Het mocht niet zo zijn. Corrie van Dijk overleed op 30 juni en haar uitvaart was op 7 juli in 

crematorium Domstede te Utrecht, waar pastoor Erna de afscheidsdienst leidde. Corrie van Dijk-

Bakker werd 90 jaar. Onze gebeden gaan uit naar haar kinderen en kleinkinderen die een 

bijzondere vrouw in hun midden moeten missen. Moge Corrie rusten in vrede. 

 

 

Financiën 
 

Opbrengsten collectes vieringen 

5 juni 2021 

Aantal bezoekers:    16 

Opbrengst gewone collecte:    €   66,50 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel   €   24,10 

 

19 juni 2021 

Aantal bezoekers:    15 

Opbrengst gewone collecte:    €   63,00 

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel   €   15,00 

 

17 juli 2021 

Aantal bezoekers:    26 

Opbrengst gewone collecte:    € 104,20 

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel   €   33,20 

Opbrengst collecte watersnoodramp    € 146,50 

 

Kerkbalans 

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2021 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw 

gift storten op ons bankrekeningnummer:  

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen 

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2021. 

 

 
 



Contactgroep 
 

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 

geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht 

nodig heeft, laat het ons dan weten. 

 

Aanspreekpunt contactgroep: 

Bea Dalebout, 

Telefoonnummer: 287428, 

Email: b.dalebout@hotmail.nl  
 

 

Gebedsintenties 
 

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:  

Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl 

 

 

Bereikbaarheid Pastoor 
 

Pastoor Erna Peijnenburg 

Tel: 06-22131765, email: erna.peijnenburg@okkn.nl 
 
 

Bereikbaarheid Bestuur 
 

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl 

 
 

Agenda Aalsmeer 
 

Oosteinderweg 394, Aalsmeer 

Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl 

Diensten: zie website OKKN. 

 
 

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief 
 

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email 

naar synodaal1@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden. 
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